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Het is zomer! 
 

 
 
Het is zomer..  tijd voor het Zomercarnaval, de Parade , 
de Danceparade en de Pleinbios. En om uit te rusten 
en na te genieten van een boordevolle Graaf Floris-
lente. Met een grootse Straatspeeldag en een 
spraakmakende Theatervoorstelling. Maar, de Graaf 
Floris zou de Graaf Floris niet zijn als  er niet weer een 
paar straatactiviteiten op stapel staan. Deze keer: 
- een nieuwe bestemming voor hoekpand nr. 88 
- een busrit naar de havens,   
- het jaarlijkse straatdiner, en 
- de ontwerpwedstrijd voor het transformator-
huisje bij de Heemraadssingel.  
Meer over deze activiteiten en nog veel meer kunt u 
lezen in deze TeleGraafFloris. Geniet ervan. En van de 
(hete) zomer! 
 
Groeten, de redactie 
 
 
Deze straatkrant wordt verspreid onder 118 bewoners 
van de Graaf Florisstraat. Wilt u de straatkrant ook elk 
kwartaal gratis in de brievenbus of e-mail hebben, laat 
dat dan weten.  
 

ABONNEREN DOE JE ZO 
 
 Stuur een e-mail naar info@graafflorisstraat.nl 
 Doe briefje in de bus bij nummer 92 B  
 
Elk kwartaal een gratis straatkrant, dat wilt u toch 
ook? Abonneer u nu meteen! 
 

 

Driewerf Hulde! 
Applausje voor onszelf. We mogen trots zijn als straat. 
Want het is niet niks om in vrije tijd een 
theatervoorstelling te verzinnen, te schrijven, te 
produceren, te bouwen, te spelen en te verkopen. Op 
23 en 24 juni hebben wij als Graaf Florisstraat 
geschiedenis geschreven met de unieke 
huiskamervoorstelling Midzomernachtsdroom. 
Marc en Angela, jullie speciaal bedankt. We zijn er 
trots op dat jullie in onze straat wonen. 
En.... het is niet onopgemerkt gebleven. De 
complimenten stromen binnen...  
Zo’n mooie voorstelling en zo origineel. Het bezoeken 
aan woningen en tuinen was grandioos en 
openbarend. Bewondering voor wat jullie allemaal 
presteren.  Fijn dat we erbij mochten zijn!. 
En ook de pers heeft het stuk weten te waarderen. Zie 
www.graafflorisstraat.nl voor publicaties in de Metro 
en het AD en voor een fotoverslag. Kijk ook op 
www.picasaweb.google.com/mzndgraafflorisstraat 
voor een compleet overzicht van honderden foto’s, 
gemaakt door Jos Koster. HS 

 
Lekker nagenieten? Zie www.graafflorisstraat.nl  
 

Straatvergadering 
Ook zin en tijd om mee te praten over de 
straatactiviteiten, de bestemming van het hoekpand op 
nummer 88a en de verdeling van het straatbudget? 
Kom dan op 3 juli naar de straatvergadering. Deze 
keer wordt ie gehouden bij Ton en Jos op nummer 50. 
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De vergadering begint om kwart voor 8 en duurt tot 
ongeveer half 10. Gezellig als je erbij bent. Kom je ook? 
Neem gerust iets te drinken mee. HS 
 

Hoekpand nr. 88a 
Van de veurzitter 
Het applaus is net verstomd, de 
vaandels zijn gestreken, her en 
der hangt nog een verdwaalde 
poster voor de ramen. De straat 
bekomt van haar theater. Uniek, 
enerverend en hier en daar wat 
vochtig maar wat een feest! Zo 
transformeert het betoverde bos 
zich weer in de vertrouwde luw   

lommerrijke straat. Let wel, een straat waar behalve 
straat- en toneelspelen nog het een en ander is 
gebeurd! 
 
In mijn vorige berichtje stond een oproep voor een 
toekomstige (mede)penningmeester. Inmiddels heeft 
zich een geschikte kandidate aangediend, dus dat gaat 
de goede kant uit. Zodra een en ander definitief is, 
volgt de officiële presentatie. 
 
Er is echter nog meer nieuws te melden. De 
Vereniging gaat met u op zoek naar een andere 
bestemming voor het pand op nummer 88a. In 
september komt deze ruimte weer beschikbaar en dat 
brengt twee grote uitdagingen: 
- wat willen wij in het pand zien gebeuren? 
- hoe breien we het budget rond? 
 
Iedereen die daar ideeën over heeft kan die op de 
volgende straatvergadering komen toelichten. Mailen 
naar info@graafflorisstraat.nl kan ook. Geopperd zijn 
al; een “chambre des amis”, expositieruimte met 
wisselende exposeurs, koffiecorner, zuipkeet en 
kinderdagopvang. We zoeken uiteraard een invulling 
of combinatie van invullingen die voor de meeste 
bewoners wenselijk is. Planrijke mensen, komt dus 
allen naar de vergadering op 3 juli op nummer 50. JB 
 

Kattenclub 
Ken je dat? Je gaat een paar weken met vakantie  en je 
zit met je handen in het haar om de opvang van je katje 
rond te krijgen.... Dat hoeft niet langer. Sinds februari 
kent onze straat een echte  Kattenclub van 
dierenliefhebbers die voor elkaars huisdieren zorgen 
als ze op  vakantie zijn. Exclusief voor mensen in de 
Graaf Florisstraat. Wil je verzekerd zijn van  
vakantieoppas voor je kat, meld je dan nu snel aan bij 
Maria Smedts (nummer  122B) via een mail naar 
m.j.g.smedts@hetnet.nl of bel even aan. HS 

 
Op vakantie? Vergeet de oppas niet! 
 

Straatdiner 
Op 21 september is het weer tijd voor het jaarlijkse 
straatdiner. Wah Fook Wui zorgt voor het eten, 
straatbewoners zorgen voor budget, drank en 
aankleding van de avond. Kom jij ook? Je kunt vanaf 
17:00 uur aanschuiven. Aanmelden via 
info@graafflorisstraat.nl . Zet de datum alvast in je 
agenda!  HS 
 

Circus in de Straat 
De straatspeeldag 2007 was weer een zeer gezellige en 
geslaagde middag. Deze keer met heuse circusacts 
(door de kinderen zelf!). Op www.graafflorisstraat.nl 
kun je de dag herbeleven aan de hand van bijna 100 
foto’s. De foto’s kun je vinden onder het kopje 
straatspeeldag bij de straatactiviteiten. HS 
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Schmink, skelteren en circusacts  
 

Ik ziet de haven al! 
Rotterdam is wereldberoemd door zijn haven, maar 
ehhhh ken je de Rotterdamse haven wel ECHT? 
 
Gerard Peters, bewoner van onze straat kent de 
Rotterdamse haven als zijn broekzak en kan veel 
vertellen over de haven. Hij wil dit niet voor zichzelf 
houden maar delen met de straatbewoners. Op 
zaterdag 1 september willen we een rondrit 
houden met een bus door  de grootste haven van 
Europa waarbij Gerard als gids zal dienen. Het zal 
een tocht worden waarin de dynamiek van de haven, 
de economie, het milieu en de verschillende vormen 
van transport zichtbaar en bijna voelbaar worden   
 
Gerard is via zijn werk nauw betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van de haven. Eerst vanuit 
Gemeentewerken Rotterdam, daarna tot aan zijn 
pensioen bij de  DCMR Milieudienst Rijnmond. Nu is 

hij vrijwillig vanuit de Milieufederatie betrokken bij de 
ontwikkelingen van de tweede Maasvlakte. 
 
Programma 1 september 
Het programma ziet er als volgt uit. We starten om 
12.00 uur in de Graaf Florisstraat en stappen daar in 
de bus. Vervolgens vertrekken we naar het oudste deel 
van de havens in de stad. De Maas-, Waal-, en 
Eemshaven liggen nu midden in de stad en 
functioneren nog steeds als haven. Daarna gaan we 
richting Pernis met de olieraffinaderijen en gaan 
vervolgens naar de landtong waar je op een oude 
afvalberg een prachtig uitzicht hebt op de haven en de 
Noordzee. Dan gaan we verder naar de Maasvlakte. Dit 
wordt vooral gekenmerkt door de grootschalige 
containerterminals, de slufter en de afvalopslag. Je 
krijgt dan ook een idee wat de tweede maasvlakte zal 
worden.  
Op de terugweg gaan we via het Brielse meer en zullen 
we zien dat op een korte afstand van de haven er 
uitgebreide recreatiemogelijkheden zijn en natuur is. 
We hopen dan rond 17.00 uur terug te zijn in de straat. 
 
De haven heeft vanaf de stad tot aan de Maashaven een 
lengte van 55 km. De busrit zal in totaal 200 km zijn en 
natuurlijk is er halverwege tijd voor een pauze en een 
drankje (we denken aan alles).  
De kosten zijn tussen de 15 en 20 euro p.p. voor de 
busrit en een drankje onderweg. Iedereen kan zich 
opgeven (jong tot oud). Doe dat via een mailtje naar 
info@graafflorisstraat.nl. Wees er snel bij want er 
kunnen ongeveer 45 mensen mee in de bus. JvW 
 

 
Dagtocht van Graaf Florisstraat naar de 
Rotterdamse Haven op 1 september: ga je mee? 
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Ontwerpwedstrijd  

 
Prijsvraag: hoe toveren we een lelijk Enecohuisje om 
in een mooi Enecohuisje? 
 
Zoals iedereen inmiddels wel zal weten en ziet, gaat het 
lelijke Enecohuisje op de hoek van  Heemraadssingel 
en de Graaf Florisstraat niet weg. Gemeente en 
deelgemeente zeggen er niets aan te kunnen doen, 
omdat dit soort huisjes zonder vergunning door Eneco 
neergezet mogen worden. 
Vertegenwoordigers van de bewoners uit de Graaf 
Florisstraat en de Stichting Boulevard van de 
Heemraadssingel en omgeving hebben een gesprek 
gehad met de deelgemeente en Eneco over de 
mogelijkheden om het huisje aan te passen. Die 
mogelijkheden zijn beperkt zowel wat technisch kan 
als wat financieel mogelijk is. Maar er wonen zowel in 
de Graaf Florisstraat als in de Heemraadssingel goede 
kunstenaars en architecten. Hen gaan we vragen om 
ideeën aan te leveren om met beperkte financiële 
middelen het lelijke Enecohuisje om te toveren tot een 
mooi Enecohuisje dat beter in het straatbeeld past en 
misschien ook nog, voor de bewoners in de buurt, een 
nuttige functie kan vervullen. 
Het is de bedoeling dat we hun ideeën tentoon stellen 
op 21 september tijdens het straatdiner in de Graaf 
Florisstraat en dat dan bewoners uit de Graaf 
Florisstraat en Heemraadssingel hun voorkeur 
uitspreken over het idee dat hen het meest geschikt 
lijkt. Met dat idee, of misschien zijn er wel meerdere 
geschikte ideeën gaan we met Eneco en deelgemeente 
bespreken hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. We 
houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte. GP 
 

Bijzondere buren 
Deze keer de vrouw die schuilgaat achter het bordje 
“helende muziek”. Een interview met Diana van der 
Jagt die woont op nummer 110 B. 
 

 
Sinds wanneer woont u in de Graaf Florisstraat? 
Sinds 1976. Ik woon dus al ongeveer 30 jaar in deze 
prachtige straat. 
 
Bent u een bijzondere buurvrouw? 
Ja, dat kun je wel zeggen. Ik noem mezelf tovenaar, 
heb biologie gestudeerd, maar ook hekserij, help 
tegenwoordig mensen met gezondheidsklachten, heb 
twee antieke vleugels in het midden van mijn 
woonkamer staan en heb een voorliefde voor 
sjamanisme. Bijzonder genoeg? 
 
Tovenaar? Kunt u ook een fles wijn toveren? 
Daar vraag je me wat. Nee, dat kan ik nog niet. Maar ik 
ben ook een leerling-tovenaar. Als ik flessen wijn 
tevoorschijn kan toveren, dan laat ik het weten. Als 
tovenaar schep ik dingen vanuit fantasie en wilskracht. 
Zo help ik mensen in hun geneesproces. 
 
Wat is helende muziek? 
Helende muziek  is  muziek  waar je van opknapt, waar 
je energie van krijgt. Aan het eind van sessies met mijn 
cliënten speel ik trommel met boventoonzang of 
gebruik ik bijvoorbeeld klankschalen of rainsticks. 
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Wat is ziekmakende muziek? 
Muzieksmaken verschillen van persoon tot persoon. Ik 
wil absoluut niet normatief zijn. Wel merk ik dat 
klassieke muziek voor de meeste mensen helend 
werkt. Het schijnt zelfs zo te zijn dat koeien meer melk 
gaan geven als zij klassieke muziek te horen krijgen. 
 
Krijgt u vaak cliënten uit onze straat? 
Soms. Maar niet zoveel als dokter Roels hoor! Ik ben 
ervan overtuigd dat elke ziekte psychosomatisch is, in 
de zin dat elke ziekte voortkomt uit de ziel. Daar zit 
dan ook de sleutel. Bij mij komen alleen mensen met 
“onoplosbare” problemen, die hun innerlijke kind 
beter willen leren kennen. Iemand als Balkenende zul 
je niet zo snel bij mij op de stoep zien staan. 
 
Innerlijk kind? 
Hun bron van energie, creativiteit, stoutheid en 
speelsheid. Dat noem ik hun innerlijk kind. Om van je 
klachten af te komen, moet je leren luisteren naar je 
innerlijke kind. 
 
Wat voor klachten behandelt u? 
Lichamelijk klachten die onoplosbaar lijken te zijn, 
zoals depressies, slecht functionerende schildklieren 
en chronische hoofd- en rugpijn. 
 
Spiritualiteit lijkt in. Kijk maar naar Char en 
Jomanda. Wat is volgens u hier de oorzaak van? 
De aarde krijgt betere energie. Het is tegenwoordig 
heel normaal om te praten over geestelijke 
gezondheid. Dat was vroeger wel anders. Toen kon je 
haast met niemand praten over Casteneda en zo. Nu 
willen mensen een plek geven aan hun emoties. Kijk 
maar naar de massale stiltetochten en hoe er is 
gereageerd op de moord van Pim Fortuijn. 
 
Wat voor toekomst kan onze straat verwachten? 
Ik kan de toekomst niet voorspellen. Het gaat zoals wij 
het met elkaar willen. Het gaat goed nu. Er is veel 
meer leven op de straat en de stoepen. Zo’n straat-
speeldag bijvoorbeeld. Prachtig. 
 
Heeft onze straat een aura? Welke kleur? 

Mmm... die vraag heb ik mij nog nooit gesteld. Ik vind 
ons nu echt een regenboogstraat. Vijftien jaar geleden 
was dat nog niet zo. Toen was onze straat killer; de 
straat had toen een gouden aura, zeg maar. 
 
Hoe zou de straat eruit zien als u deze helemaal zelf 
mocht inrichten? 
Boomhutten met touwladders. 
 
Kunt u een goede boterham verdienen met helende 
muziek? 
Het werk is erg bevredigend. Financieel is het geen 
goudmijn, maar ik heb niet zo vreselijk veel nodig. Heb 
bijvoorbeeld geen auto en ga niet op vakantie. Maar 
wel een open haard, een volkstuin, de roeivereniging 
en een lekker wijntje. Riant genoeg. 
 
Heeft u nog een helende boodschap aan de lezers? 
Ja. Liefde. Hou van elkaar.                                    HS 
 

Bij ons in de buurt 
Voortaan in iedere nieuwsbrief een kijkje in de keuken 
bij een van onze buurstraten. Deze keer de Beatrijs-
straat. We spraken ongeveer vijf mensen tijdens de 
straatborrel ter ere van de publicatie van een boekje 
over de Beatrijsstraat. 
  

 
Martine te Winkel trots op haar boekje over de straat 
 
Actieve straat? Best wel. Tenminste elk jaar een 
straatborrel en een boom met kerstmis. Er wonen te 
weinig mensen voor grotere activiteiten. 
Meest bekende bewoner? Dat is Willem Jäger. 
Iedereen kent hem en hij kent iedereen. Woont ook 
heel centraal en kan vanuit zijn huiskamer de hele 
Beatrijsstraat overzien. 
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Hechte straat? Steeds meer. Vroeger bestond de straat 
uit drie delen, met elk hun eigen buurtborrel. Nu 
trekken we samen op. 
Roddels? Twee onderwerpen gaan hier vaak over de 
tong: het blauwe huis van de familie Didden en de 
plaats van de afvalcontainers. Niemand wil ‘m voor 
zijn voordeur. 
Graaf Florisstraat? Mooie straat, prachtige bomen. 
En mooie site ook. Zouden wij ook wel willen. 
 

 
Willem Jäger: “Beatrijsstraat te klein voor grote 
actitviteiten als een straatspeeldag of een theaterstuk” 
 

Huis kopen/huren 
De Graaf Florisstraat is een sfeervolle en actieve straat 
met mensen die investeren in hun huizen. De waarde 
van de huizen stijgt. De beste manier om die positieve 
lijn vast te houden is: vrienden, collega’s en bekenden 
uitnodigen om een huis in de Graaf Florisstraat te 
kopen of te huren. Momenteel zijn de volgende huizen 
in de markt. 
 
Te koop 
- nr. 72 a, 77 m2, vraagprijs: € 169.000 k.k.  

(€ 2.195 per m2) 
- nr. 72 b, 73 m2, vraagprijs: € 139.000 k.k.  

(€ 1.904 per m2) 
- nr. 82 a, 210 m2, vraagprijs: € 309.000 k.k.  

(€ 1.471 per m2) 
- nr. 82 b a, 130 m2, vraagprijs: € 290.000 k.k.  

(€ 2.230 per m2) 
- nr. 100, 350 m2, vraagprijs: € 449.000 k.k.  

(€ 1.283 per m2) Dit pand wordt aangeboden als 
belegging en is grotendeels verhuurd. 

(Bron: www.zah.nl, www.jaap.nl & www.funda.nl)  
 
Te huur 
- kamer, 21 m2, huurprijs € 250 + € 60 

energiekosten. info: www.woonkrant.nl 
- kamer (104 f), 25 m2, huurprijs: € 350, incl.  

energiekosten. info: www.indestad.nl  

- bovenwoning (11 B), 110 m2, huurprijs € 850, excl.  
energiekosten. info: 06 5438 0168. 

- benedenwoning, 190 m2, gemeubileerd, huurprijs: 
€ 1900,- exl energie. info: www.matchmakelaars.nl 

JvW 
 

Gezocht: nieuwe 
redacteuren 
Wil jij graag een van de rubrieken in de krant onder je 
hoede nemen? Dat kan. Meld je dan aan als redacteur 
van de TeleGraafFloris. Het kost je weinig tijd en 
levert  veel waardering op. Dus.... meld je bij Harold 
Smits (92 B) of stuur een mail naar 
info@graafflorisstraat.nl  NB: schrijfervaring is niet 
nodig. als je het maar leuk vindt om te doen. 
 

Wie is Peet Peek? 
Wijkopbouwwerk is een thema waar menig politiek 
kopstuk zijn vingers aan brandt. Maar al voordat Ella 
Vogelaar op het toneel verscheen was onze buurtagent 
hier al jaren mee bezig. Peter Peek (Peet Peek voor 
“insiders”) is sinds 7 jaar onze buurtagent en dat was 
voor de redactie een goede reden om hem eens aan de 
tand te voelen. Wie is Peet Peek en wat vindt hij van de 
Graaf Florisstraat? 
 

 
Peet Peek is al sinds 200 onze wijkagent 
 
Hoe zijn jullie georganiseerd in deze wijk? 
Het wijkteam bestaat uit 40 mensen en is ingedeeld in 
vier buurten. Elke buurt heeft een buurtagent en voor 
Middelland-Noord ben ik dat. Elke ochtend krijgen we 
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een briefing en als er actuele zaken spelen, dan 
ondernemen we daar actie op. We draaien diensten 
van 4 keer 9 uur en surveilleren per fiets, scooter en te 
voet. Naast ons wijkteam zijn er ook de collega’s van 
dienst hulpverlening. Zij rijden in auto’s en busjes en 
worden ingeschakeld als er een oproep is via 112. 
Daarnaast surveilleren zij ook. 
 
Hoe vaak kom je in onze straat? 
Nou we komen toch wel zo’n drie tot vijf keer per dag 
in de straat. Het is ook een mooie straat dus het is niet 
vervelend om daar te zijn. Ons beleid is om zichtbaar 
aanwezig te zijn in de wijk en hiervoor moet je veel op 
straat zijn. Je hoort en ziet zo veel meer dan wanneer 
je in een auto rondrijdt en mensen spreken je dan ook 
gemakkelijk aan. 
 
Hoe zie jij je werk in deze wijk? 
Nou door zichtbaar te zijn en als spin in het web te 
fungeren tussen de burgers, recherche en hulpdiensten 
ben je het sociale gezicht van de wijk. Dat vindt ik het 
belangrijkste en ook het leukste van mijn werk. We 
hanteren een zero-tolerance beleid in de wijk en treden 
repressief op. Dit heeft effect want in de afgelopen 
zeven jaar dat ik hier werk gaat het duidelijk beter in 
de wijk. De jeugd heeft ook de hoogste prioriteit in de 
wijk. Daar moet je mee beginnen. 

 
Bij de jeugd moet je beginnen 
 
Ja dat zero-tolerance merken wij ook in de straat. Als 
we een vuurkorf buiten zetten bij een straatborrel of 
posters plakken voor een straatactiviteit worden we 
daar door jullie op aangesproken. Gaat dat niet te 
ver? We proberen juist de straat samen leuk te 
houden. 
Ja, ik snap wat je bedoeld maar je moet het niet zo 
zien. We moeten iedereen gelijk behandelen. Als een 
alcoholist in de Middellandstraat loopt met een biertje 
wordt hij hier door ons op aangesproken. Als hij 
vervolgens in de Graaf Florisstraat zou lopen en zegt 
dat het daar wel mag omdat de burgers daar “braaf” 
zijn is het beleid niet te handhaven. Je mag best dingen 
organiseren maar zorg gewoon dat het goed geregeld 

is. Voor het straattheater is een evenementen-
vergunning aangevraagd en daar hebben we positief op 
geadviseerd. 
 
En hoe ver ga je in het handhaven van de wet? Wat 
doe je als er iemand op een verkeerde dag de vlag 
uithangt??? 
Ehhhmmm, ik zou het niet weten, geen idee. Je moet 
flexibel zijn binnen de marges van de wet en in alle 
redelijkheid je werk doen. Het werk doen we niet 
alleen maar samen met de burgers. Hondenpoep moet 
je als burger opruimen (dus ook bij ons in de straat) als 
het geen vrij uitlaatgebied is en daar kun je je 
buurtgenoten ook op aanspreken. 
 
Hoe bedoel je? 
Nou we krijgen regelmatig een opmerking van “er 
wordt hier gedeald”, maar als je dan concrete 
voorbeelden vraagt kunnen mensen niets noemen. Als 
je veiligheid wilt in de straat en de buurt, dan is het 
voor ons erg handig als je zoveel mogelijk feiten 
opschrijft van verdachte gevallen of strafbare feiten. 
Nummerborden, signalementen, patronen van 
verdacht gedrag opschrijven en doorgeven werkt. Als 
we concrete zaken hebben kunnen we daar ook actie 
op ondernemen. 
 
Wat zijn volgens jou de grootste problemen in onze 
straat? 
Er zijn niet echt problemen in jullie straat. Het 
verkeerd gebruiken van het eenrichtingsdeel aan het 
einde van de straat daar letten we wel erg op. Er 
worden per keer dat we daar posten vijf tot tien 
bekeuringen uitgeschreven in een half uur. Ook aan 
mensen uit de straat zelf!! Er is ook geklaagd over het 
parkeren bij de school, maar daar hebben we geen 
ernstige zaken geconstateerd. Het is misschien soms 
wel hinderlijk maar het is niet gevaarlijk.  
   
Zijn er dan geen ernstigere zaken zoals drugspanden 
in de straat? 
Nee, niet dat wij weten. 
 
Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt in de 
straat?? 
Das een lastige vraag. Ik kijk na een lange dienst bij de 
politie nergens meer van op. Zelfdoding en 
drugshandel heb ik in het verleden meegemaakt in de 
straat. 
 
Als we de politie nu nodig hebben hoe ben je dan te 
bereiken? 
Als het echt spoed is moet je natuurlijk 112 bellen, 
maar voor niet dringende zaken kun je bellen naar het 
landelijke politienummer 0900-8844. Je wordt dan 
automatisch doorverbonden met het politiebureau hier 
in de wijk. En ik ben ook bereikbaar via de e-mail op 
peter.peek@rijnmond.politie.nl  
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Maar je kunt me natuurlijk ook gewoon aanspreken op 
straat. Nu ik met mijn hoofd in de TeleGraafFloris sta, 
zullen veel mensen mij wel herkennen. Tot gauw! 
JvW 
 

Nieuwe buren 
Elke keer een interview met nieuwe buren. Deze keer 
met Kevin en Fliss die sinds maart in onze straat 
wonen met hun zonen Louie & Dylan Terrill 
 

 
 
Hoe lang wonen jullie al in deze straat? 
Pas vijf weken. In mei zijn we naar Nederland 
gekomen. Oorspronkelijk komen we uit Teignmouth, 
een dorpje in zuidwest Engeland waar ook de band 
Muse vandaan komt. Aan de zee. 
 
Waarom deze straat?  
We wilden graag verhuizen. Na Teignmouth, London 
en Frankrijk wilden we nu naar Rotterdam of 
Amsterdam. Een goede en betaalbare school was voor 
ons heel belangrijk. De Blijberg school heeft de 
doorslag gegeven. We konden ons geluk niet op toen 
ook nog bleek dat er in die straat een supermooi huis 
te huur was.  
 
Fijn huis?  
Absoluut. De vloeren zijn alleen niet echt waterpas. 
Onze bureaustoelen (op wieltjes) glijden steeds weg. 
Met een tapijtje in onze werkkamer is dat probleem 
verholpen. We genieten echt elke dag. 
 
Wat mis je uit Teignmoutn? 
Fliss: De zee en de familie. 
Kevin: Nog niets. Of ja, misschien toch wel. In 
Engeland speelde ik gitaar in een Old Punk Indie 
bandje. Muziek van Blondy, the Clash. Je weet wel. 
 

Werk je in Rotterdam?  
Kevin ontwikkelt software voor de zeevaart. Fliss helpt 
in de zaak. Allebei in Rotterdam. In de Graaf Floris om 
precies te zijn. 24 Uur / dag. 
 
Al veel contact gehad met mensen in de straat?  
Een beetje. Iedereen is vriendelijk. Nu spreken we 
vooral de ouders van Blijberg kinderen. 
 
Ga je iets actiefs doen in de straat?  
Oh zeker. Het community-gevoel was echt een reden 
om juist hier te gaan wonen. In Engeland 
organiseerden we ook elk jaar een kerstborrel met 
gluhwijn en kerstliedjes zingen. 
 
Kom je naar de busrit naar de havens en het jaarlijkse 
straatdiner?  
Ja, zeker. Allebei. Zet ons maar op de lijst. 
 
Heb je een abonnement op de straatkrant?  
Ja! De TelegraafFloris was onze eerste “overseas 
subscription”.  Drie maanden voordat we naar NL 
verhuisden, stonden we al op de mailinglijst. Niet dat 
we alles kunnen lezen, maar in grote lijnen begrijpen 
we het wel. Ook de site is prima te begrijpen met de 
foto’s en een woordenboek bij de hand. 
 
Nog iets? .... 
We hebben zin in Rotterdam. Dit weekend gaan we op 
excursie: met de fiets door de Maastunnel. Spannend! 
 
Redactie 
Graaf Florisstraat 92 B 
info@graafflorisstraat.nl 
 
Aan deze TeleGraafFloris werkten mee: 
 Harold Smits (opmaak & eindredactie, foto’s) 
 Jeep Brongersma (copy) 
 Gerard Peters (copy) 
 John van Wijgerden (copy) 
 Jos Koster (foto) 
 Mayke Hegger (foto) 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de herfst (oktober) 
Nieuws? Vragen? Reacties? 
Graag! Mail ons je bijdrage. Zodat het een nieuwsbrief wordt 
voor, van en door alle bewoners van de Graaf Florisstraat. 
 
Verspreiding 
Niet elke bewoner krijgt de de TeleGraafFloris. Alleen 
bewoners die actief hebben aangegeven deze nieuwsbrief te 
willen ontvangen, krijgen de TeleGraafFloris elk kwartaal 
bezorgd.  Stuur ons een e-mail als je de nieuwsbrief in kleur 
in je emailbox wilt ontvangen (bcc verstuurd). Bewoners die 
geen e-mail hebben kunnen een zwart-wit kopie van de 
nieuwsbrief in de brievenbus krijgen. Doe daarvoor een kort 
briefje door de bus bij de redactie. 
 
Persoonsgegevens 
De (e-mail)adressen van de bewoners zullen niet worden 
gebruikt voor commerciële initiatieven. 


